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De general. 
 
ja ja, 
it was one of those days again. 
 
locatie: De Coninckplein – stadskantoor 
gesloten wegens reorganisatie tot 14 11 ‘13 * 
yeah yeah, we get the picture 
word goes around 
 
vooral als de generaal, 
of zal ik zeggen 
de poetin van Antwerpen 
besloten heeft om per 01 01 2014 
alle stadskantoren te sluiten  
 

nu, de generaal int wel graag penningen 
voor wie zich wil inschrijven in ’t stad 
maar er iets tegenover stellen? 
HO MAAR 
 
Maar er is licht aan de Liefkenshoektunnel 
of elke andere tunnel 
you take your pick 
traffic yams can’t wait 
maar mijn punt is: 
er is altijd een dag 
waarbij voor elke dictator  
het licht uitgaat. 
 
* ik heb gesproken met een medewerkster van het stadskantoor die me vertelde dat er geen naakte ontslagen 
volgen. Ze moeten ‘alleen’ solliciteren naar een relocatie als bediende. 

 


