GINO d’ARTALI
dichter

Zwijg stil!

Ik loop op een overgroeid pad

en zwijg stil.

Zoals de natuur stil is

en de mensen hun mond moeten houden.

Maar de mens doet dat niet
en baggert en hakt maar door
alsof alles ons toebehoort.

Maar dan neemt de natuur wraak:

we kennen het allemaal,

tenminste, als we willen luisteren en zien:
tsunamis, aardbevingen, orkanen, noem maar op.
De natuur kan, terecht, meedogenloos zijn.

Zwijg stil klootzakken!

Als je al geen respect voor elkaar hebt

in al je bezittingsdrang en hebzucht,

toon dan tenminste respect voor je meerdere: de natuur.

Zwijg stil!



